Vrijdag 30 oktober is de dag waar het voor mij allemaal begon. De introductie van het onderwerp evolutie in de biologie. Als ik nu terugkijk naar wat ik allemaal heb geleerd deze periode, concludeer ik dat ik eigenlijk totaal onwetend was over dit onderwerp. Om eerlijk te zijn, dacht ik eigenlijk dat iedereen die in de evolutie geloofde atheïst was en vond dat mensen vroeger eigenlijk gewoon apen waren. “Stom” kun je zeggen, maar…. Ja nou eigenlijk is dat het ook zo een beetje. Maar daar is school voor, om te leren niet waar? 
Ook ontken ik niet dat ik eerst nogal angstig naar dit onderwerp keek. Ik was bang dat er veel onrust en tegenstrijd zou ontstaan tussen wat ik geloofde, en wat mij in de lessen geleerd zou worden. Ik ben opgelucht dat ik nu met zekerheid kan zeggen, dat dit alleen maar positief voor mij is uitgepakt en me alleen maar leergieriger over het onderwerp heeft gemaakt.  
-   Omnyah

Hoewel ik heilig overtuigd ben van het feit dat mijn overtuiging de juiste is sta ik altijd open voor discussies met mensen die van iets anders overtuigd zijn, vooral mensen die die opvatting hebben vanuit hun geloof/opvoeding, omdat ik graag de ideeën over evolutie van alle mogelijke kanten wil horen om eventueel mijn mening bij te stellen als iemand me weet te overtuigen. 
Ik voel me wel verplicht te melden dat tot op heden nog niemand is geslaagd mij te overtuigen op een van mijn punten.   
[bookmark: _GoBack]-  Luca

Meneer op blz.4 staan verzen uit de Koran in het Arabisch. U kunt deze beter niet uitprinten want ze moeten vanuit respect ergens hoog worden bewaard. -  Begüm

Nu na een aantal maanden ben ik heel wat wijzer geworden en zie ik evolutie als: iets wetenschappelijks, een bepaald proces; als ontwikkeling bij  gepland toeval. Vergis je niet - ik geloof en vind nog steeds dat er een hogere macht is die iets met evolutie te maken had. Soms moet je niet alleen denken met de hersenen, maar ook met het hart en dat is wat vele mensen niet inzien en niet kunnen.   
Het komt nog weleens voor dat sommige leraren hun oordeel al klaar hebben over bepaalde gelovige leerlingen. Het zijn volgens sommigen gewoonweg leerlingen die blindelings overnemen wat hun ouders voorkauwen, maar dit is niet zo.[footnoteRef:1] We gaan zelf op onderzoek uit, we leren nieuwe dingen, we bekritiseren van alles en we gebruiken onze eigen hersenen om tot onze eigen conclusies te komen.   [1:  Dit is niet gericht naar u, maar gewoon een feit. Er zijn zulke leraren jammer genoeg.] 

-  Rania



